
Er wordt bedrukt
weer voorspeld.

Jongen zit vast
in toren.

Ongeval met
lijnbus doodt
een jongeman.

Autisme, wat is
dat?
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'Experimental genetics'
Verschillende tijdschriften
brengen verslag uit over 
Dokter Victor Hoppe's
baanbrekend onderzoek
naar de genetische
manipulatie van embryo's.

De auteurs waren stuk voor stuk
lovend over de dokter, vaak
bejubelden ze hem zelfs. Maar ineens
veranderde de toon van de artikelen.
Dat was te merken aan de woorden
die werden gebruikt: 'investigation',
'falsification', 'fraud', 'chaos'.

De Duitse embryoloog Victor Hoppe
promoveerde in de Jaren zestig aan
de universiteit van Aken met een
uitmuntend proefschrift over de
regulatie van de celcyclus. Hij werkte
jarenlang als vruchtbaarheidsarts in
Bonn en verraste in 1979 de
wetenschap door jonge muizen te
produceren die uitsluitend mannelijke
of vrouwelijke ouders hadden. Hij
aanvaardde een functionele leerstoel
aan de universiteit van Aken en in
december 1980 verbaasde hij
opnieuw door muizen te klonen.
Daarmee was hij de eerste
wetenschapper die deze techniek
succesvol op een zoogdier had
toegepast.

Drie jaar later werd hij door collega's
aangeklaagd wegens fraude. Zijn
proeven bleken op basis van zijn
verslagen niet herhaald te kunnen
worden en Dokter Hoppe zelf
weigerde zijn methode te
demonstreren. In juni 1984
beëindigde hij, na een onderzoek van
een onafhankelijke commissie, zijn
werkzaamheden aan de universiteit
en trok zich terug uit de wetenschap.
Sommige wetenschappers betreurden
achteraf deze hele episode en stelden
dat er met het verdwijnen van Dokter
Victor Hoppe een groot talent
verloren was gegaan, anderen bleven
zijn werk afdoen als amateuristisch
geklungel.

Zo staat het vandaag nog altijd hier
en daar te lezen. Behalve de
verkeerde nationaliteit klopt alles.
Maar het is slechts de halve
waarheid. Sterk uitvergroot komt er
een ander verhaal aan het licht.

Fraude en chaos. Chaos en fraude.
Als je de woorden vaak voor jezelf
herhaald, kan je misschien verbanden
 vinden? Vooral het woord fraude zet
aan het denken. Het betekende
immers dat de dokter al eens op een
of andere manier bedrog had
gepleegd. Dat hij mensen dingen had
voorspiegeld die niet waar waren.

Het is uw schuld

'Het is uw schuld dat het zover gekomen is,' zei ze.
'Dat is niet zo,' zei hij. 'Het is niet mijn schuld. Ik heb
goed gedaan. Ik heb alleen maar goed gedaan. Ik
heb dit niet gewild.' 

Op een vreemde manier bleef hij zijn hoofd heen en
weer bewegen. 'Hij heeft het zo gewild. Hij. Ik heb
geprobeerd het tegen te houden. Ik heb het
geprobeerd. Maar... Ik wilde goed doen. Ik heb altijd
goed willen doen.' 

Chaos en fraude. Die woorden kwamen in haar op.

Die woorden sprak ze toen ook uit: 'Chaos en fraude.
Dat werd u verweten. U hebt iedereen bedrogen.
Altijd al. Vroeger. En nu.' ?Dat mag u niet zeggen.
Dat moet u niet zeggen.? Hij had een stap in haar
richting gedaan. Zij deed er één achteruit. 

'Dat mag u niet zeggen,' herhaalde hij. Hij schudde
nog heviger met zijn hoofd. Het volgende ogenblik
schoot de dokter naar voren. Ze had het totaal niet
verwacht en deed in een reflex nog een stap naar
achteren. Toen pas besefte ze dat ze vlak bij de trap
stond. Maar toen was het al te laat.

Soms is wat
onmogelijk
lijkt, alleen
maar moeilijk
Jacques Meekers had toen, in de
herfst van 1988, al een theorie
ontwikkeld waarin hij stelde dat de
rampspoed zich over het dorp had
verspreid zoals de wortels van de
boom onder de grond liepen. Met
het ongeluk van Charlotte
Maenhout op 29 oktober 1988 was
de rampspoed ingeluid.

Victor Hoppe had erover
nagedacht. Dat hij zich zou offeren,
had vastgestaan. Dat hij de
kruisdood moest sterven ook. Het
kwaad was immers bestreden, maar
wat het kwaad had aangericht,
moest nog hersteld worden. Alle
zonden moesten worden uitgewist.
Daarom moest hij zijn leven nemen
en tegelijkertijd gaf hij daarmee
zijn leven. Dat deed hij voor de
mensen.

Met de dood van Victor Hoppe
kwam er een eind aan de onheil. De
onheil die zich heeft verspreid van
het huis van de dokter , via een
recht lijn, naar het drielandenpunt.

De misvormde stem van Dokter Karl
Hoppe weerklonk in het huis aan de
Napoleonstrasse 1 in Wolfheim, waar
hij kort tevoren zijn vrouw had
helpen bevallen van een zoon. Het
was maandagochtend 4 juni 1945.

Het was dus een jongen. Dan zou hij
Victor heten. Dat hadden ze al
afgesproken. Het geslacht had de
vader echter pas in tweede instantie
vastgesteld. Zijn blik was eerst naar
het gezicht van zijn kind gegaan.
Door het waas van slijm en bloed
heen dat mond, neus en wangen
bedekte, had hij meteen gezien
waarvoor hij had gevreesd: het kind
had de hazenlip die hijzelf via zijn
vader had gekregen.

Daags na zijn geboorte werd Victor
Hoppe opgenomen in het
clarissenklooster van La Chapelle, op
een paar kilometer van Wolfheim. Hij
was door de duivel gebeten. En het
kwaad kan alleen maar bestreden
worden met Gods hulp.
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